In het vorige nummer van YinYang gaf ik al aan dat er voor elke positie van de Yangstijl een
passende gejue bestaat, een vers met richtlijnen over de manier waarop je deze moet uitvoeren
en wat de essentie ervan is. Deze verzen zijn niet van recente oorsprong, ze dateren minstens
van de tijd waarin Yang Chengfu leefde (1883 - 1936), maar zijn waarschijnlijk nog ouder.

Marc Heyvaert
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Gryp de vogel by de staart

Ik heb er al een aantal vertaald en stootte daar-
bij vaak op moeilijkheden om de juiste betekenis
te achterhalen. Gelukkig heb ik videomateriaal
waarin mijn leraar, Zhao Youbin, deze verzen niet
alleen leest, maar ze ook uitlegt. Om zeker te zijn
heb ik ook hulp gevraagd aan mijn Chinese vrien-
den, maar ook zij twijfelden vaak aan de juiste
betekenis van bepaalde karakters in de context
van taijiquan. Het internet werd ook door hen

vaak geraadpleegd. De vertalingen verder in de
tekst zijn misschien niet perfect maar het is het
beste resultaat waar ik met mijn begrip van het
Chinees en van taijiquan toe kon komen. Voor
opmerkingen sta ik steeds open.

Deze keer bespreek ik ‘Grijp de vogel bij de staart’
(R - lan que wei) en ik voeg er al onmid-
dellijk aan toe, dat dit mijn eigen vertaling is,

en dat velen onder jullie waarschijnlijk ‘Grijp de
staart van de mus’ of ‘Grijp de staart van de vogel’
gebruiken. Que betekent ‘kleine vogel’ en ook wel
‘mus’ in een concrete context, dus eigenlijk maakt
het niet zoveel uit. Hoe je deze positie ook draait
of keert, het is vrijwel onmogelijk om er op één

of andere manier een beweging in te ontdekken
die wat te maken zou kunnen hebben met het
vastpakken van de staart van een vogeltje. Hoe
komen ze erbij, zou je kunnen denken, en je bent
zeker niet de enige die hier vragen bij heeft. Ik heb
in mijn taiji-bibliotheek een tekst uit het midden

van de jaren 1920 waarin taijiquan adepten in
Beijing na hun eerste demonstratie van Chen-
stijl verbaasd waren over de overeenkomsten

en ook over kleine verschillen tussen de namen
van bepaalde posities. Veel heeft natuurlijk te
maken met het feit dat China tot het midden van
de vorige eeuw vrijwel ongeletterd was en dat de
orale overlevering zo belangrijk was. Vandaar dat
we ook deze instructie-verzen kennen. Het zijn

geheugensteuntjes om de belangrijke punten van
elke positie te onthouden.

De positie ‘Grijp de vogel bij de staart’ bestaat uit
vier bewegingen: péng, ld, ji, en an (HFFHTIR).
Persoonlijk gebruik ik graag de Chinese termen,
een mogelijke vertaling zou zijn: ‘afweren’, ‘trek-
ken’, ‘naar voor duwen’ en ‘naar beneden duwen’,
maar péng, Id, ji, en an zijn zo belangrijk dat ze
als technische termen op zichzelf staan, en dat
het onmogelijk is om een vertaling te vinden die
voldoende weergeeft wat met deze termen wordt
bedoeld. Deze vier bewegingen zijn trouwens

de eerste vier van de acht technieken waar alle
zijn. Grijp de vogel bij de staart is zo belangrijk
dat deze positie in de lange vorm niet minder dan
zeven keer wordt uitgevoerd. Voor deze positie
bestaat er in de overlevering van de Yang-familie
het volgende gedicht:
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Lezing van Zhao Youbin
waarin hij het gedicht
over Lanquewei toelicht
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van de Yang sty!
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tai ji qudn fa mido wii qidng, péng li ji an qué
wéi shéng

péng shi jin didn zai licing b, Id shi jin didin zai
zhdng zhong

ji shi jin didn zai xido bi, &n shi jin didn zai yao
gong

yu zhi ci zhong xudn mido wai, gin lian tut shou
gong nai chéng

Mijn vertaling:

De taijiquan technieken zijn van een ongekende
diepgang en pracht,

péng, ld, ji, en an, samen is dit grijp de staart
van de vogel.

De kracht van péng zit in je twee armen.

De kracht van [if in je handen.

De kracht van ji zit in je voorarmen.

De kracht van an in je middel.

Wil je het wonder van dit alles begrijpen,
oefen dan ijverig handen-duwen om hierin
te slagen.

Dat tuishou of handen-duwen hier zo nadruk-
kelijk wordt aangeraden vind ik niet verrassend,
want wat je kan bereiken in je zoektocht naar de
essentie van taijiquan zonder partneroefeningen
is zeer beperkt. Spijtig toch dat in de meeste
scholen zo weinig aandacht wordt besteed aan
tuishou.

Volgende keer ga ik dieper in op de essentie van
péng, ld, ji, en an. m
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